Dijkkrant! winter nieuws.
10-1-2010

1. Schaatsen op het kanaal!
Ja het is echt waar! We kunnen schaatsen op het kanaal.
Vandaag hebben heel veel mensen geschaatst. En we hebben
ook nog schaatswedstrijden gedaan. Het is echt fantastisch. En
het is ook een wonder dat we twee jaar achter elkaar hebben
kunnen schaatsen op het kanaal. En ik (isa) en misschien andere
mensen hopen dat de komende dagen weer geschaatst kan
worden.

2. Hond door het ijs gezakt!
Er is vandaag een hond door het ijs gezakt. De hond ging achter
de eenden aan maar de eenden gingen het water in. De hond ging
dus ook het water in. En hij zat meteen vast. Het baasje ging zo
snel mogelijk naar de hond toe. Maar ze kon er niet bij. Dus
ging ze op haar buik liggen op het ijs. Andere mensen zijden
niet doen niet doen! De politie werd er bij gehaald. Uiteindelijk
was de hond gered. Hij bibberde nog wel. En werd ook snel naar
een huis gebracht. En zo is het wel weer goed gekomen.

3. Vogels zoeken eten!
Heel veel vogels zoeken naar eten. Isa en Claire hebben een
pinda ketting gemaakt voor de vogels. En leggen ongeveer elke
dag brood voor de vogels neer. (maar wel oud brood hoor) als je
oud brood hebt of pinda’s hebt. En dat aan de vogels wil geven.
Dan denk ik dat de vogels er heel blij mee zijn. Al vast bedankt.

Dit was het winter nieuws. Heel veel plezier nog met het
schaatsen en sneeuw. Veel groeten van Isa,Guusje.



